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chine om ijshoorntjes te draaien, die worden 

verkocht aan ijssalons in de weide omgeving. 

Jaap Kaandorp wordt met het ijsvirus besmet 

door zijn vrouw Trien Laan. 

Bij veel Alkmaarders zal de naam Laan al ver-

schillende belletjes doen rinkelen, juist ja, van 

de familie Laan van de ijssalon op de Laat- 

Koorstraat, en in Den Helder. Laan stamt uit 

een vrij grote familie die oorspronkelijk uit Den 

Helder komt. Gery’s opa, Wim Laan en zijn drie 

broers dreven er een ijsfabriek en heel wat van 

hun werknemers trokken er op uit met hun ijs-

karren om het ijs te verkopen, bijvoorbeeld bij 

de veerboot naar Texel. De oorlog zorgt ervoor 

dat de familie vertrekt uit de plaats: Wim Laan 

besluit zich in Heiloo te vestigen. En daar zet hij 

de ijsproductie voort, vanuit het schuurtje ach-

ter het huis wordt vanille-ijs gemaakt en later 

aan de ijskar verkocht. 

Tussen de jaren 1945 en 1950 worden de ijssa-

lons van Wim Laan opgericht, één in Alkmaar 

en twee in Den Helder. Oudste dochter Trien met 

toen nog vriend Jaap werken in die tijd hard en 

met veel plezier aan de opbouw van de zaken. 

Jaap haalt later zijn diploma ijsbereiding in Am-

2.4.8 IJssalon ‘De Mient’

IJs zit Gery Bruinenberg een beetje in het bloed. 

Niet dat deze vrouw koudbloedig is, verre van 

dat, de eigenaresse van ijssalon ‘De Mient’ is 

een hartelijke gastvrouw, maar veel leden van 

haar familie zijn naast liefhebber van de koude 

versnapering, net als zij ook handelaar in ijs 

(geweest). 

Al meer dan dertig jaar is ijssalon ‘De Mient’ 

gevestigd op, hoe kan het anders, de Mient. 

Jaap Kaandorp, Gery’s vader, startte de zaak 

toen zijn dochters in de leeftijd waren dat ze 

konden meehelpen in het bedrijf. Hij is een 

ondernemend man, op de één of andere ma-

nier ziet hij overal handel in. Zo is hij in die 

tijd naast aannemer ook biljarttafelbouwer en 

-verkoper, en heeft hij verschillende ijskarren. 

En zit de hele familie Kaandorp tot tien jaar 

geleden nog regelmatig achter de oubliema-



79

sterdam en gaat op zoek naar een mooi plekje 

in Alkmaar om een eigen zaak op te zetten. 

In 1972 start Jaap Kaandorp de zaak aan de 

Mient. Zijn drie dochters Agnes, Elly en Gery 

helpen mee, al wordt één van de meisjes ziek 

en moet het vak later vaarwel zeggen, en gaat 

de andere werken voor de ijssalon in Hoorn, 

die in 1982 wordt geopend. Gery werkt al sinds 

haar zestiende in de zaak, en volgt verschillende 

opleidingen zoals de basiscursus ijsbereiding. 

Samen met haar twee broers en twee zussen 

volgt ze de lessen en allemaal slagen ze voor 

het examen. Later volgt ze ook de cursus ‘ijs-

specialisatie’. Uiteindelijk wordt Gery Bruinen-

berg-Kaandorp in 1995 eigenaar van de een-

manszaak, als haar vader ermee stopt. Ze wil 

haar eigen stempel op het bedrijf drukken. Zo 

ondergaat de zaak een flinke verbouwing en op 

de Gewelfde Brug wordt het terras gebouwd. 

Ook uit die tijd stamt de grachtbel voor passe-

rende kanoërs en andere waterratten. Gery: “Ei-

genlijk is het idee van de bel ontstaan als een 

geintje. Een kennis van ons, Hans Kraakman 

van bootverhuurbedrijf ‘De Kraak’, kwam met 

het idee, en eigenlijk hebben we het gewoon 

uitgevoerd. We vinden het nog steeds een goed 

idee en er wordt zeer regelmatig aan de bel ge-

trokken, het is ook heel leuk om te zien hoe dat 

allemaal in zijn werk gaat, zo op het water.” 

“Al het ijs maken we zelf, roomijs en (vruchten) 

sorbetijs. Het roomijs wordt gemaakt op basis 

van melk en roomboter en fungeert als basis 

voor verschillende ijssoorten zoals mokka en 

stracciatella. Het vruchtenijs wordt gemaakt 

van vers fruit, water en suiker. Van de basis-

recepten worden bijvoorbeeld ook ijstaarten 

gemaakt, net als ijsrollen. Alle mixen worden 

gepasteuriseerd in kookketels. Ik eet bijna elke 

dag een ijsje, net als alle meiden die hier wer-

ken en natuurlijk mijn kinderen. IJs is gewoon 

heerlijk, het verveelt nooit. Op dit moment is 

de ‘Passiesorbet’ mijn grote favoriet, zo lekker 

fris en licht.”


